
 
Bedankt Lieve Ouders - 148 

 
Waar m'n wiegje heeft gestaan, 't is niet ver hier vandaan 
heeft geluk me omringt al die jaren 
tussen bloesem en bomen, kon ik zorgeloos dromen 
en geluk kon ik daar al gaan sparen 
 
't was op een heel klein station, waar m'n leven begon 
'k leerde daar van m'n ouders toen lopen 
daar vertrok toen m'n trein, 'k moet er dankbaar voor zijn 
nu ben ik groot maar eens was ik klein 
 

Bedankt lieve ouders, bedankt voor het leven 
Bedankt lieve ouders, voor wat u mij hebt gegeven 
Ik begrijp nu pas goed, wat u voor mij hebt gedaan 
Bedankt dat mijn wiegje in uw huis eens mocht staan 

 
U had om mij wel eens verdriet, maar dat weet een ander niet 
toch bleef u van mij altijd houden 
Ik kreeg van God een lieve vrouw, en een kind waar 'k veel van hou 
waar ik samen m'n leven mee bouwde 
 
Ik denk weer terug aan het station, waar m'n leven toen begon 
waar de trein voor het eerst toen ging rijden 
We kenden vreugde en pijn ik zal er dankbaar voor zijn 
nu ben ik groot maar eens was ik klein 
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